Weerom

Hoe vaak heb ik hier niet gestaan:
rand van de afgrond, zicht op zee
Het water kabbelt steeds jouw naam
Kom gauw weerom en neem me mee

Zo diep en donker als het water,

Zo ver ben jij van mij gegaan

Met lege armen, een zwaar gemoed,
zal ik stil weer huiswaarts gaan

Schurend zand en zout van tranen
Mijn lied gebroken en schor

van leed om jouw jonge jaren
Mijn handen leeg mijn lenden dor

De zee hongert naar zielen, die blakend van de overmoed
de golven tarten en bedwingen, lief ik ken mijn vijand goed
Wind o wind blaas mijn zeilen bol en breng de liefde weerom

Tekst: Helga Buitelaar
Muziek: Helga Buitelaar, Peter van der Graaf en De Vliering



